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Van het bestuur  
  
Beste leden,  
Helaas zijn Jan Sorbi, Adorée Colijn en Wim van Slobbe recentelijk overleden. 
Een operatie met aansluitend complicaties was voor Wim van Slobbe te zwaar.  
Naar ik heb begrepen zijn Jan en Adorée overleden ten gevolge van een COVID-19 infectie. Net zoals Wim 
kwamen Jan en Adorée al geruime tijd niet meer op Klein Zwitserland; hun gezondheid stond dat niet meer 
toe. Een nuchtere constatering is dat beide leden dus niet op Klein Zwitserland hun infectie hebben opgelopen. 
Gelukkig niet. 
Tot op heden heeft onze vereniging geen alarm hoeven te slaan dat een van onze leden die zijn komen spelen, 
besmet is met het COVID-19 virus. Laat dat zo blijven! Blijkbaar houden wij ons niet alleen op Klein Zwitserland 
goed aan de regels. 
Vrijwel niets is moeilijker dan zich houden aan regels die de persoonlijke vrijheid op een drastische wijze voor 
lange tijd inperken. Nu al wordt er gesproken over een derde golf. Het gaat dus nog wel even duren, ook al 
omdat vaccineren “maar” voor rond de negentig procent bescherming biedt. Wij mogen er best trots op zijn 
dat wij ons zo goed aan de regels houden. 
Toen ik onlangs naar de bowlswedstrijden op de BBC keek vond ik er door de afwezigheid van publiek toch 
minder aan dan voorgaande jaren. Zo vind ik het ook jammer dat wij al lange tijd niet met pairs kunnen spelen. 
Maar door concessies te doen en ons aan regels te houden, kunnen wij wel spelen. Gezien het niveau waarop 
wij spelen, kijkend naar de wedstrijden op de BBC werd dat nog eens meer dan duidelijk, is het spelen zonder 
publiek voor ons normaal en geen concessie. Als wij elkaar op Klein Zwitserland kunnen blijven zien, valt er 
voor wat betreft het spelen van bowls weinig te klagen. Dat is bijzonder voor Nederlanders. 
Blijf gezond, is de vurige wens van jullie bestuur. 
Harm Sleeboom 
 
 
In memoriam Adorée Colijn. 
Adorée was een laatbloeier, althans wat het spelen van bowls  betreft. In april 2009 werd zij, op eenentachtig- 
jarige leeftijd, lid van onze vereniging. Zij genoot van het verenigingsleven, ook al was zij niet al te bekwaam 
in het sturen van de bowls. Adorée zag dit terecht niet als een groot probleem: gezelligheid stond bij haar 
voorop. Door haar gezondheid was zij genoodzaakt om in 2016 niet-spelend lid te worden en kon zij nog maar 
sporadisch aan het clubleven deelnemen. Hierdoor weten met name de leden die pas kort lid zijn, niet dat 
Adorée er trots op was “een Colijn” te zijn.  
De laatste periode van haar leven werd Adorée afwisselend verzorgd door haar twee dochters, die hiervoor 
respectievelijk uit Parijs en Brussel overkwamen. Op 30 december jongstleden is Adorée overleden.  
Harm Sleeboom 
 
In Memoriam Jan Sorbi 
Op 2 januari 2021 overleed Jan Sorbi, die vanaf de oprichting van de Haagse Bowls leid was, oorspronkelijk 
samen met zijn vrouw Marianne. Hij behoorde tot die groep Haagse sportieve vriendengroep, die -net als in 
Laren en Bloemendaal- een sportactiviteit, uitvoerbaar voor ouderen, wilde opzetten: Bowls. Eerst voorzichtig 
op verschillende tijdstippen, steeds op het sportpark Klein Zwitserland en na 5 jaar experimenteren leidde dit 
uiteindelijk in januari 1990 tot de oprichting van de Vereniging Haagse Bowls.  
Op de eerste ledenvergadering in september 1990 werd Jan verkozen tot bestuurslid; in zijn tweede 
bestuurstermijn was hij van 1993 – 1996 voorzitter van onze vereniging. Als -inmiddels gepensioneerd- 
directeur van een succesvol bedrijf kwam ook zijn zakelijk inzicht en daadkracht goed van pas.  



Jan was een gedreven man, enthousiast en bereid om ergens zijn schouders 
onder te zetten.  Mede daardoor leidde dat in die jaren tot een gestage groei 
van het ledenaantal in een levendige vereniging van senioren. Ook van zijn 
creativiteit konden wij regelmatig genieten: zijn tekeningetjes van het 
patertje en het nonnetje prijken nog altijd in het ballenhok op de 
verjaardagskalender van de bowls.  
Woonachtig in Wassenaar was hij een zeer trouwe bezoeker van de bowls-
ochtenden. Tijdens de koffiepauze droeg hij steeds bij aan een levendige 
discussie en ook op rink was hij een sterke en sportieve medespeler. In 2012 
(hij was toen inmiddels 86!) werd hij winnaar van het -één daagse- toernooi 
om het clubkampioenschap. Hij was gehecht aan “zijn” Bowls waar hij -
ondanks de hindernissen van een gevorderde leeftijd- steeds een trouw lid 
van is gebleven! 
Wij gedenken hem als een van die coryfeeën van de Haagse Bowls  
Maarten Reeser 
 
 
In memoriam Wim van Slobbe 
Op 4 augustus 1991 werd Wim van Slobbe lid van onze vereniging. In de brief waarop de namen van maar 
liefst negen sponsors van onze vereniging stonden vermeld, werd Wim van harte welkom geheten als ons 
tachtigste lid!  “Dit is werkelijk een mijlpaal, want voorlopig nemen wij geen nieuwe leden meer aan”, schreef 
de secretaris. Het grote aantal sponsors maakte dat Wim slechts f 100,00 contributie en f 50,00 entreegeld 
diende te betalen. De toenmalige secretaris beëindigde haar brief met: “Ik hoop dat U een plezierige en 
sportieve tijd tegemoet zult gaan”.  
Dat ging Wim op Klein Zwitserland. Met zijn innemende persoonlijkheid maakte Wim in onze club alleen maar 
vrienden. Het spel vond hij belangrijk, maar de gezelligheid die de vereniging hem bood vond hij nog 
belangrijker. Wim was daar ook dankbaar voor. 
Aan het eind van de rondvraag tijdens een ledenvergadering of vlak voor de afloop van het Nieuwjaarsdiner 
nam Wim, nadat hij de fakkel van oudste lid in levensjaren had overgenomen, het woord. Dan memoreerde 
hij wat voor een warme vriendenclub onze vereniging wel niet is en dat de jonkies dat warme gevoel moeten 
koesteren. “Een warm bad”, de moeite waard om voor te knokken. Daarnaast vergat Wim nooit om het 
bestuur te bedanken voor zijn inzet. 
Ook toe de gezondheid van Wim minder werd, bleef hij de vereniging een warm hart toedragen. Wat vond hij 
het jammer dat hij zijn honderdste verjaardag niet ook op Klein Zwitserland kon vieren. Wim was verguld toen 
hem werd voorgesteld om de zomercup, die op dat moment een keer was gespeeld, ter ere van zijn 
honderdste verjaardag om te dopen tot de “Wim van Slobbe trofee”. Om het echt zijn trofee te laten zijn 
schonk Wim de vereniging een kunstwerk dat hij vijftig jaar eerder met zijn echtgenote had gekocht. 
Elk jaar zal de vereniging derhalve aan Wim worden herinnerd. Terecht. Wim was een goede speler en bovenal 
een aimabel lid van onze vereniging. 
Harm Sleeboom 
 
 
Van de wedstrijdcommissie 
Stand van zaken Wintercup 
Caty Kooijman; Elsbeth Vermeulen en Jos Zwartjes hebben zich in verband met lichamelijk ongemakken 
teruggetrokken. De spel-overzichten zijn aangepast; de al gespeelde wedstrijden tellen niet mee voor de 
uitslag 
De wedstrijd tussen Anita en Jaap in Poule 2 moet nog gespeeld worden. Zelfs als Jaap die wedstrijd wint en 
alle punten haalt in de 10 ends, dan nog eindigt Barend boven hem. In dat geval beslist immers het 
puntensaldo en dan zou hij meer dan het verschil van 47 punten moeten goed maken. Anders ligt het met de 
nog te spelen wedstrijd tussen Ida Sandberg en Netty van Riessen. Zowel Ida als Nettie kunnen nog 2e in Poule 
4 worden. 
 
 
 



De voorlopige stand in de 4 poules is: 
Poule 1e plaats 2e plaats 
1. Hans van Zutphen David Vriesendorp 
2. Harm Sleeboom Barend van der Heijden 
3. Cees Vel Monique van der Heijden 
4. Maarten Reeser Ida Sandberg of Nettie van Riessen 

 
Kwartfinales worden gespeeld tussen: 

A Hans van Zutphen en Barend van der Heijden 
B Harm Sleeboom en Monique van der Heijden 
C Cees Vel en Ida Sandberg of Nettie van Riessen 
D Maarten Reeser en David Vriesendorp 

 
De halve finale zal gaan tussen de winnaars van A en B en tussen de winnaars van C en D.  
De finale gaat tussen de beide winnaars van de halve finales. De finale vindt plaats -nog in winter-tenue- op 
de laatste vrijdag voorafgaand aan het begin van het zomerseizoen van de Bowls. 
Dat wordt vermoedelijk vrijdag 26 maart, zet dat alvast in je agenda! Wie weet mogen er dan ook weer kijkers 
zijn! Zo niet dan verzinnen we er iets anders op. 
Vanaf nu kan je de wedstrijden die al vastliggen van de kwartfinales plannen op dezelfde manier als de eerdere 
wedstrijden. We zijn benieuwd en we houden het verloop in de gaten.  
 
 
Introductie nieuwe leden 
Mariët Veldhuijzen 
Een kort stukje om mij voor te stellen... 
Ik ben geboren (in 1954) en getogen in Zoetermeer, toen het nog een klein dorpje was. Zo klein dat, nadat ik 
van de lagere school kwam, ik buiten Zoetermeer naar de middelbare school moest. In mijn geval werd dat 
Lyceum Zandvliet aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag, omdat er een ideale treinverbinding was tussen 
Zoetermeer en Staatsspoor (1x per uur!) én omdat mijn vader daar ook al op school had gezeten. Na het 
Zandvliet ben ik gegaan naar de Pedagogische Academie in Santpoort-Zuid en vervolgens heb ik 3 jaar (tot de 
geboorte van mijn zoon) voor de klas gestaan. Na het stranden van mijn huwelijk heb ik ruim 30 jaar gewerkt 
als secretaresse van een advocaat, die gaandeweg mijn maatje werd... Inmiddels ben ik de trotse oma van 2 
kleindochters. 
In 2007 ben ik lid geworden van "een gymclubje" en ik vond het altijd heel leuk om daar naar toe te gaan. Per 
1 september jl. stopte "mijn juf" en heb ik besloten dat het voor mij tijd werd om iets anders te gaan doen. Ik 
herinnerde mij alle enthousiaste verhalen van Simone Gieskes over Bowls én omdat Bowls een buitensport is 
en KZ voor mij lekker dichtbij is, leek het mij wel wat. Ik heb Simone gebeld en haar wat meer informatie 
gevraagd. Vervolgens heb ik op maandag 7 september jl. een ochtend meegedaan (heel leuk!) en kort kennis 
kunnen maken met wat andere leden.  
Eén en ander verliep buitengewoon hartelijk en heeft mij doen besluiten lid te worden. Ik stel mij voor in ieder 
geval 1x per week (waarschijnlijk op een vaste ochtend) naar KZ te komen en lekker mee te doen! 
 
 
Nanneke Joustra 
Geboren (1950) en getogen in het Noorden van het land (Haren/Groningen). Na de Middelbare school een 
jaar met een scholarship in de V.S. gestudeerd en vervolgens Spaanse Taal en Letterkunde bij de RUG. 
Professioneel heb ik in de jaren tachtig op bescheiden voet vertaalwerk gedaan en ben vervolgens de congres- 
organisatie branche ingestapt. Vanaf 1996 mijn eigen organisatie en consultancy bureau. Vorig jaar januari 
het stokje overgedragen en nu dus formeel gepensioneerd. Mijn twee kinderen zijn resp. 43 en 40 jaar oud. 
Vanaf mijn dertiende gehockeyd, gezeild en getennist. Later ook hardlopen en golf. Helaas kan dat allemaal 
niet meer met mijn ernstige gewrichtsproblemen. Gelukkig wezen Jaap Geenen uit het oude nog bestaande 
hockeyteam van mijn eerste echtgenoot en Marijke Stok mij op het bestaan van Bowls. Wat een leuk spelletje 
en voor mij denk ik goed te doen. Ik verheug de baan in te gaan als het buiten ietsje lekkerder wordt. Ik hoop 
jullie te ontmoeten zodra dat weer mogelijk is onder het genot van een lekker kopje koffie. 



 
Eddy Bicker 
Geboren 11 februari 1943 in Sliedrecht. De vijftiger jaren voor het grootste gedeelte doorgebracht op het 
Johan de Wit gymnasium in Dordrecht. De zestiger jaren had ik het voorrecht in Leiden geneeskunde te mogen 
studeren. In die periode ook vier jaar wedstrijd geroeid bij de KSRV Njord.  
Daarnaast in 1963 ook voor het eerst kennis gemaakt met de ovale bal als lid van het LSRG. Dit laatste beviel 
me zo goed dat ik er pas in 2001 afscheid van heb kunnen nemen als actieve speler. Heb in de tussenliggende 
jaren twee jaar deel uitgemaakt van het Nederlands team, dit ook tien jaar medisch begeleid, en nog enkele 
nieuwe clubs her en der in den lande opgericht. De laatste jaren van de vorige eeuw was ik ook voorzitter van 
Rugby Nederland. 
Na mijn afstuderen in 1971 als arts bij het Korps Commandotroepen gediend en vanaf 1973-2008 als huisarts 
gewerkt in Oisterwijk (Noord-Brabant). Van 2009-2018 in Antwerpen gewoond en vanaf eind 2019 in Den 
Haag op het Oostduinplein 132. Hoop dit jaar 50 jaar getrouwd te mogen zijn met mijn vrouw Tonney; wij 
hebben drie kinderen en zeven kleinkinderen. 
Ben door Cees Vel, de man van mijn nicht Danielle, enthousiast gemaakt voor de Bowlssport en hoop daarbij 
de komende tijd velen van jullie te mogen ontmoeten. 
 
 
Winterbeelden van Klein Zwitserland (met dank aan Ger Gierman) 
 

 
 

 


